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20 februari 2024 | Lezing: ‘Christiaan van der Ameijden,
Oirschottenaar in Rome’

9 maart tot en met 15 juni 2024 | Cursus Oirschotlogie

21 maart 2024 | Lezing: ‘Een kloek boek, over een 17%-eeuwse
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VOORWOORD

Volgens een recente opiniepeiling is slechts 7% van
de Nederlandse bevolking op dit moment positief
over de toekomst van de wereld. Dat zou beteke-
nen dat 93% er weinig of geen vertrouwen in heeft
dat de wereld in 2024 een stukje beter wordt.

Om degenen die zich nu afvragen of het onder
deze omstandigheden wel zinvol is om een jaarprogramma van de
heemkundekring te presenteren gerust te stellen citeer ik graag
Marcus Tullius Cicero, Romeins wijsgeer, staatsman en dichter die
leefde in de eerste eeuw voor Christus, een tijdperk dat wat turbu-
lentie betreft niet onderdoet voor onze eenentwintigste eeuw.
Volgens Cicero is geschiedenis slechts de getuige die het verstrijken
van de tijd registreert: het verlicht de werkelijkheid, frist het geheu-
gen op, geeft richting aan het dagelijks leven en verhaalt over vroe-
gere tijden. Anders gezegd: we hebben het verleden nodig om het
heden te begrijpen en voorbereid te zijn op de toekomst. Als Cicero
gelijk heeft is het meer dan ooit nodig en nuttig om kennis te ne-
men van het verleden.

Het jaarprogramma van onze heemkundekring voorziet in allerlei
activiteiten die u daar in 2024 bij kunnen helpen. Alleen al het feit
dat we er met elkaar over praten kan bijdragen aan een betere we-
reld.

Anton Neggers
Voorzitter




Lezing: Christiaan van der Ameijden, Oirschottenaar in

Rome

Datum:
Locatie:
Aanvang:
Spreker(s):
Kosten:

20 februari 2024
Restaurant De Beurs, St. Odulphusstraat 7, Oirschot

20.00 uur

Michiel Verweij
Voor leden: gratis/voor niet leden: € 5,-.

In de 15de en 16de eeuw maakten zangers
en componisten uit de Nederlanden (grof-
weg de Benelux) in heel Europa de dienst
uit als het op muziek aankwam. Hofkapel-
len in elke residentie zaten vol zangers uit
onze contreien, zo ook de prestigieuze
pauselijke zangkapel die de Sixtijnse kapel
genoemd wordt. De laatste vertegenwoor-
diger uit de Lage Landen in dat gezelschap
kwam uit Oirschot: Christiaan van der
Ameijden. Geboren rond 1530, duikt Van
der Ameijden in Rome op in 1563 als hij lid

wordt van deze Sixtijnse kapel. Vanaf 1565 was hij er zelfs de enige
vertegenwoordiger van onze gebieden.

In deze voordracht wordt ingegaan op zijn leven en zijn werk. Tege-
lijk wordt belicht hoe dergelijk onderzoek wordt verricht: want het
is niet gemakkelijker om door te dringen tot de Vaticaanse Biblio-
theek dan destijds tot de Sixtijnse kapel...




Dr. Michiel Verweij (Oirschot, 1964) is adjunct-conservator en we-
tenschappelijk medewerker op de afdeling Handschriften en Oude
drukken van de Koninklijke Bibliotheek van Belgié (KBR) in Brussel
en gastprofessor van de OG Latijnse literatuur aan de KU Leuven.

Hij schreef diverse boeken over paus Adrianus VI en over de Ro-
meinse dichter Ovidius en was ook curator van tentoonstellingen
over deze twee personen. Hij is zelf Latijns dichter onder de naam
Michael Pratensis Oirschotanus.




CURSUS OIRSCHOT

Periode: Start 9 maart 2024- Slot 15 juni 2024
Groepsgrootte: Maximaal 25 personen
Kosten: € 110,-

Ook in 2024 wordt opnieuw een cursus Oirschotlogie georganiseerd.
De cursus wordt georganiseerd door een projectgroep, samenge-
steld uit afgevaardigden van: IVN Oirschot, TIP Oirschot (VVV),
Heemkundekring Den Beerschen Aard, Stichting Behoud Erfgoed
Oirschot (SBEO) en Heemkundekring De Heerlijkheid Oirschot.
Stichting “De vijf wachters” is eindverantwoordelijk voor de cursus.

Het doel van de cursus is om inwoners en andere geinteresseerden
wegwijs te maken in de cultuurhistorische geschiedenis en de ont-
wikkeling van Oirschot, Spoordonk en de Beerzen. Door het over-
dragen van kennis wordt een gevoel van verbondenheid met Oir-
schot en de verschillende dorpskernen verkregen. Het ontstaan van
een netwerk van vrijwilligers kan hierbij een positief neveneffect
zijn.




In acht zaterdagochtenden wordt door deskundige gastdocenten
ingegaan op de volgende onderwerpen:

9 maart : Introductie en rondleiding
23 maart : Historie en bestuur
6 april : Religieus erfgoed
20 april : De Beerzen van weleer
4 mei : Industrie en nijverheid
25 mei : Dorpsontwikkeling en architectuur
8 juni : Natuur en landschap
15 juni : Oirschots dialect en volksverhalen

NB: De cursus voor 2024 zit vol.

Voor meer informatie zie: www.oirschotlogie.nl
Voor vragen: info@oirschotlogie.nl



http://www.oirschotlogie.nl/
mailto:info@oirschotlogie.nl

Lezing: Een kloek boek.
Over een 17%-eeuwse Oirschotse Mariapenning

Datum: 21 maart 2024

Locatie: Restaurant De Beurs, St. Odulphusstraat 7, Oirschot
Aanvang: 20.00 uur

Spreker(s):  René Meeuwissen

Kosten: Voor leden: gratis/voor niet leden: € 5,-.

In 1677 betrokken de katholieken in Qirschot een nieuwe kerk; de
schuurkerk. Daarmee kwam een einde aan ruim 25 jaar gedwon-
gen ‘ondergronds’ en in het geheim te kerken. De protestantse
overheerser gedoogde vanaf nu dat katholieken weer op reguliere
basis bij elkaar konden komen. Dat gold in de eerste plaats natuur-
lijk voor de erediensten, maar vanuit dit nieuwe onderkomen kon
men ook weer veilig werken aan de sociale structuur van de kerk.

Al vrij snel werden er bedevaartprentjes be-
steld in Antwerpen met als onderwerp O.L.V.
van de Heilige Eik. De kapel was weliswaar in
1649 op last van de Staten Generaal gesloopt,
maar de herinnering eraan was nog springle-
vend. Bovendien waren de prentjes voorzien
van een aflaat, dus brachten ze ook nog eens
geld in het laatje.

In diezelfde tijd werd in Antwerpen ook een Maria-penning besteld
bij het beroemde medailleurs-atelier van de familie Roettiers. Alle
gekroonde hoofden van Europa werden door hen geportretteerd
en daarnaast creéerden ze een bescheiden oeuvre religieuze pen-
ningen.




De penning is waarschijnlijk niet in productie genomen. Er is in ie-
der geval nooit een exemplaar in Oirschot opgedoken.

Voor René Meeuwissen als Oirschottenaar en penningverzamelaar
was dit voldoende aanleiding om op onderzoek te gaan, hetgeen
resulteerde in een publicatie in de vorm van een ‘kloek boek’.

In zijn boek en in deze lezing komt een aantal lijnen bij elkaar zoals:
de historie van de kapel van de Heilige Eik; het religieuze leven in
Oirschot in de 17-de eeuw; de (oorlogs-)omstandigheden in die tijd
en de vele Roettiers-penningen die al die gevechten, overwin-
ningen, machtswisselingen en vredesverdragen opleverden.




JAARVERGADERING

Datum: 11 april 2024
Locatie: Café ‘t Vrijthof, Molenstraat 6, Oirschot
Aanvang: 20.00 uur

In de statuten van Heemkundekring de Heerlijkheid Oirschot staat
vastgesteld dat er jaarlijks een ledenvergadering wordt georgani-
seerd door het bestuur.

Alle leden worden voor de jaarvergadering uitgenodigd. Het bestuur
legt tijdens deze vergadering verantwoordelijkheid af over de finan-
cién over het voorgaande jaar, licht de ondernomen activiteiten, le-
zingen en projecten toe en geeft de actieplannen aan voor het ko-
mende jaar.

Dit keer als extraatje na de pauze een presentatie over het
Wilhelminakanaal in Oirschot.

Het heeft lang geduurd voordat begonnen werd met de bouw van
het Wilhelminakanaal dat Oirschot in twee delen heeft opgesplitst.
In 2023 was het 100 jaar geleden dat het kanaal werd geopend.
De lezing belicht de geschiedenis van het kanaal en de invloed die
het op Oirschot heeft gehad.
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Kleine excursie in de regio

Datum: April/mei 2024
Bestemming: directe regio

Heemkundekring ‘De Heerlijkheid Oirschot’ kent naast lezingen ook
excursies, oftewel studiereizen.

Jaarlijks wordt door de reiscommissie zowel een grote als een
kleine excursie/c.q. studiereis georganiseerd. Het doel van de  ex-
cursies is steeds een nadere kennismaking op heemkundig  ter-
rein. Bij de kleine excursie gaat het daarbij om heemkundige be-
zienswaardigheden uit de directe regio die per fiets kunnen wor-
den bezocht.

De kleine excursie vindt dit jaar plaats in april/mei en qua bestem-
ming denkt de reiscommissie deze keer aan Best of het buiten-ge-

bied van Oirschot.

Het definitieve besluit hierover moet nog vallen dus het blijft nog
even een verrassing.

Zodra er meer bekend is, leest u dit in de Nieuwsbrief.
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Lezing: Belgisch Trekpaard

Datum: 20 april 2024

Locatie: Restaurant De Beurs, St. Odulphusstraat 7, Oirschot
Aanvang: 14.00 uur

Spreker(s):  Wim van Lankvelt

Kosten: Voor leden: gratis/voor niet leden: € 5,-

In de jaren vijftig werd in Oirschot op veel boerenbedrijven nog een
paard gehouden. Een boer zonder paard was geen boer. Door de
opkomst van de tractor verdween het Belgisch trekpaard geleidelijk
aan uit de agrarische bedrijfsvoering. Het houden van deze impo-
sante dieren werd meer een liefhebberij. Een aantal fokkers ging
zich inzetten om het ras te behouden. Het stamboek van de
“Sociéteit van het Belgisch trekpaard” bestaat al vanaf 1886. Jaar-
lijks worden en ook nu nog een aantal paardenfokdagen gehouden,
onder andere in Sint-Oedenrode.

Na zijn pensionering is van Lankveld gestart met de promotie van
dit stoere paardenras. Intussen toert hij al vele jaren door Neder-
land en Belgié om het trekpaard te promoten.

Aan de hand van historisch en huidig beeldmateriaal uit zijn rijke
archief zal Wim van Lankveld u meenemen in de wereld van het
Belgisch trekpaard. Hij heeft de laatste 25 jaar veel Belgische en
Nederlandse fokkers in beeld gebracht en maakt u graag deel-ge-
noot van zijn ervaringen.

De vergoeding die Wim voor deze avond ontvangt schenkt hij aan
de stichting ‘Support Casper’ (van Eijck), oncoloog in het Erasmus-
ziekenhuis in Rotterdam, voor onderzoek naar en bestrijding van al-
vleesklierkanker.
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Laat u verrassen door de unieke filmbeelden die beginnen in de ja-
ren 20 en eindigen in het heden. ledereen met een warm gevoel
voor het boerenleven van vroeger en het trekpaard van toen en nu,
mag deze lezing niet missen!
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Open Monumentendag

Datum: 14 en 15 september 2024

Locatie: Dekanijstraat 10, Oirschot

Thema: Levend Erfgoed

Activiteit: Openstelling Erfgoedcentrum ‘De Ravenpoort’

In het weekend van 14 en 15 september
2024 zijn weer duizenden monumenten
in heel Nederland gratis toegankelijk
voor iedereen. Het is dé kans om een
plek te bezoeken waar je normaal niet
zo snel komt, of om mee te doen aan de
activiteiten die georganiseerd worden.
De open monumentendag staat dit jaar in het teken van educatie
met als thema: ‘Routes, Netwerken en Verbindingen’.

De heemkundekring ‘De Heerlijkheid p e n
Oirschot’ doet natuurlijk mee aan deze

mooie dagen, bijvoorbeeld door het MONUMENTENDAG
Erfgoedcentrum ‘De Ravenpoort’ open

te stellen voor publiek.

In overleg met Stichting Comité Open Monumentendag Oirschot
beraden we ons nog op de precieze invulling voor 2024.
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Grote excursie naar Belgié

Datum: September/oktober 2024
Bestemming: Diest

Heemkundekring ‘De Heerlijkheid Oirschot’ kent naast lezingen ook
excursies, c.q. studiereizen. Jaarlijks wordt door de reiscommissie
zowel een grote als een kleine excursie georganiseerd. Het doel van
de studiereizen is steeds een nadere kennismaking op heemkundig
terrein. In de grote excursie worden heemkundig interessante ob-
jecten bezocht die wat verder weg zijn gelegen, nu eensin  Ne-
derland en dan weer in het nabije buitenland.

In 2023 ging de Grote Excursie naar Breda en in 2024 is een van de
grenslanden weer aan de beurt. De Reiscommissie heeft dit keer
haar oog laten vallen op het charmante Nassau stadje Diest, in Bel-
gié. Op het gebied van historie is daar veel te zien!

De precieze datum en het concrete reisplan houdt u nog even te-
goed maar u kunt erop rekenen dat we in het najaar erop uit trek-
ken naar Diest. Zodra meer bekend is, leest u dit in de Nieuwsbrief.

Stadhuis Diet
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Lezing: De Spoordonkse watermolen

Datum: 17 oktober 2024
Locatie: Harmoniezaal, restaurant De Burgemeester, Markt
21, Oirschot

Aanvang: 20.00 uur
Spreker(s):  Jan Kuijpers
Kosten: Voor leden: gratis/voor niet leden: € 5,-.

Jan Kuijpers vertelt in deze lezing over de Spoordonkse watermolen
en zijn geschiedenis.

De Spoordonkse watermolen
is meer dan 600 jaar oud en
de enige watermolen in Ne-
derland die over het water
heen is gebouwd.

Daardoor kon hij voor twee
doeleinden worden gebruikt:
het malen van graan en het

: ‘ - persen van olie uit lijnzaad.
Daarom is er een I|nker en een rechter waterrad te zien.

Bijzonder is ook de latere ombouw van de olieperskant tot het win-
nen van elektriciteit, iets wat in Nederland maar zelden voorkomt.

Het is overigens een wonder dat de Spoordonkse watermolen er
nog staat. De meeste molens in Nederland zijn afgebroken toen
energie voortaan elektrisch werd geleverd en dat dreigde ook met
deze molen te gebeuren. Het is aan een koppige molenaar te dan-
ken dat dit niet is gebeurd...
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In zijn lezing vertelt Jan Kuijpers daar meer over alsook over de rest
van de geschiedenis van deze markante molen. Een en ander gaat
gepaard met veel beeldmateriaal. Zo krijg je een goed beeld van dit
unieke stukje cultureel erfgoed.

Jan Kuijpers schreef in 2022 het boek De Spoordonkse Watermolen:
van bouwval tot bezoekerscentrum en hij maakte ook een film over
de molen.
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Lezing: De (Oirschotse) beiaard.

Datum: 21 november 2024

Locatie: Harmoniezaal, restaurant De Burgemeester, Markt
21, Oirschot

Aanvang: 20.00 uur

Spreker(s):  Rosemarie Seuntiéns

Kosten: Voor leden: gratis/voor niet leden: € 5,-.

In deze lezing geeft Rosemarie Seuntiéns, de beiaardier van Qir-
schot, ons een inkijkje in de wereld van het carillon.

In woord, beeld en geluid neemt ze ons mee naar de boeiende ge-
schiedenis van de beiaard, en de klokken van de betoverende Sint-
Petrusbasiliek.

Ook gaat ze in op nieuwe ontwikkelingen zoals het mobiele carillon,
beiaardplus-concerten en internationale festivals. Van Eindhoven
tot Barcelona, Gdansk, Praag en Washington DC !

Rosemarie Seuntiéns geboren in Klokkendorp Asten is beiaardier in
Asten, Eindhoven, Helmond, Oirschot, Roermond en Venray.

Ze verzorgt gastconcerten in allerlei landen in Europa zoals bijv.
jaarlijks in Praag op 1ste kerstdag op Oldtown Square en de rivier
de Moldau.

Tijdens het Freedomconcert op 10 mei 2023 in Washinton concer-
teerde Rosemarie op de Nederlandse beiaard van Arlington, aan-
sluitend op de toespraak van Prinses Margriet der Nederlanden.
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Voor de promotie van de beiaard bij het grote publiek ontwikkelde
ze de show 'Roaming Bells' en werkte ze onlangs mee aan de spec-
taculaire show “Clockhouse”, een productie van DJ Mirte Damen
t.g.v. 650 Jaar stad Woerden.

Seuntiéns houdt zich ook graag bezig met het creéren van pro-
jecten rondom de beiaard als cultureel erfgoed.

19



Lezing: SCHELMEN EN HONTSVOTTEN WERCK

Datum: 17 december 2024

Locatie: Harmoniezaal, restaurant De Burgemeester, Markt
21, Oirschot

Aanvang: 20.00 uur

Spreker(s):  Anton Neggers

Kosten: Voor leden: gratis/voor niet leden: € 5,-.

Het is de nacht van 10 op 11 februari 1735. Rond middernacht klinkt
op de markt van Qirschot een geweerschot. Enkele cafébezoekers
komen op het geluid af en treffen de drossaard van Oirschot en Best,
mr. Jean de Marcq, zwaargewond bij het raadhuis aan. Hij overlijdt
kort daarna aan zijn verwondingen.

De volgende dag vlucht de dader, oud-borgemeester Antony An-
dries Schepens, met zijn vrouw naar de zuidelijke Nederlanden. Hij
wordt door de schepenbank bij verstek ter dood veroordeeld. Als
hij jaren later in Oirschot opduikt, wordt hij opnieuw gearresteerd.
Maar voordat hij berecht kan worden wordt hij door een aantal on-
bekenden met geweld uit het raadhuis bevrijd. Schepens wordt la-
ter opnieuw opgepakt, vastgezet in de gevangenpoort te Den Haag
en in 1744 uiteindelijk terechtgesteld.

“Het is schelmen en hontsvotten werck”, aldus een van de getuigen
die kort na de moord worden gehoord.

In de jaarlijkse lezing van onze voorzitter wordt de moord op de
drossaard van Oirschot tot in detail opnieuw verteld aan de hand
van originele archiefstukken. Het is een verhaal dat gaat over de
sociale, bestuurlijke en juridische verhoudingen in het Oirschot van
de achttiende eeuw.
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De verhouding tussen katholieken en protestanten, bestuurders en
ambtenaren, de plaatselijke heren en hun onderdanen, maar ook
de relatie van het lokale bestuur met andere instanties, zoals de
Staten-Generaal, komen aan de orde.

Bovendien vertelt Anton zijn visie op het motief voor de moord, die
voor een verrassend einde van het verenigingsjaar 2024 zal zorgen.

Anton Neggers (Boxtel, 1959) is jurist en werkt op de Fontys Hoge-
school voor de Kunsten. Hij is voorzitter van de afdeling Kempen-
en Peelland van de Nederlandse Genealogische vereniging, en van
onze Heemkundekring De Heerlijkheid Oirschot.
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ERFGOEDCENTRUM ‘DE RAVENPOORT’

Locatie: Dekanijstraat 10, 5688 AR, Oirschot
Openingstijden: maandagavond van 18.30-21.00 uur *
(In juli en augustus is de heemkamer alleen
op afspraak geopend.)

Wij zijn gehuisvest in Erfgoedcentrum ‘de Ravenpoort’,
Dekanijstraat 10, 5688 AR Oirschot. Onze studiezaal is ingericht
met moderne voorzieningen en voor wie wil mijmeren is er nu nog
de nostalgische ‘goei kamer’, die overigens in 2024 een transforma-
tie zal ondergaan.

Ons erfgoedcentrum is voor ieder-
een toegankelijk. Ook als u geen
heemlid bent. Naast de hierboven
aangegeven openingstijden wordt
het Erfgoedcentrum ook op verzoek
geopend en kunt u gratis gebruik
maken van ons archief en biblio-
theek.

* Daarnaast is de heemkamer op afspraak geopend, hiervoor kunt u
mailen naar het secretariaat.
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LID WORDEN?

Voor het lidmaatschap van Heemkundekring de Heerlijkheid
Oirschot kunt u zich aanmelden via het aanmeldingsformulier op
onze website, www.deheerlijkheidoirschot.nl

De contributie bedraagt 32,50 euro per jaar voor het eerste lid op
een bepaald adres en 25 euro voor elk volgend lid op datzelfde
adres.

Wat kunt u allemaal verwachten als u lid wordt van onze heem-
kundekring?

e uontvangt drie keer per jaar ons blad Van den Herd;

e uontvangt negen a tien nieuwsbrieven per jaar;

e U bent welkom bij onze interessante lezingen over heem-
kundige onderwerpen (toegang gratis);

e wij nodigen u uit voor onze jaarlijkse reizen (hier zijn kosten
aan verbonden);

e U kunt gebruik maken van onze archieven, mocht u onder-
zoek doen;

e U kunt foto’s uit het fotoarchief bekijken;

e U kunt zich aansluiten bij één van de projectgroepen.
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“Ook op zoek naar verborgen
verleden?”

HEEMKUNDEKRING

De Heerljjkheid
Orrschot




